
Orde van de dienst op zondag 17 augustus 2025 in Aalden

Afbeelding van Francesco van Cimabue in de grote basiliek in Assisi.

Franciscus, een bijzonder mens in de vroege middeleeuwen. Een
levende legende, die een plek heeft op de heiligenkalender in de r.k.
kerk. In de protestantse wereld spreken wij veeleer over een
(bijzondere) geloofsgetuige. We begrijpen wel iets van de vorige
bisschop van Rome die in 2013 bij het begin van zijn pausschap een
naam moest kiezen. Wie zou niet naar Francesco willen heten?
Vanochtend een viering waarbij de kleine arme, deze poverello, uit
Assisi in het middelpunt staat. Over zijn rijke jeugd, zijn zoeken naar
bestemming, zijn weg naar de armen.

Voorganger: Gert Jan de Bruin
Organist: Jan Broekroelofs



VOORBEREIDING
Muziek
Welkom

Aanvangslied: Lied 217: 1, 2 en 3
Stilte
Groet, bemoediging en drempelgebed:
V: The Lord be with you,
G: and also with you
V: De Eeuwige zal bij u zijn,
G: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN
V: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige,
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die de verdrukten recht verschaft,
G: DE HONGERIGEN BROOD GEEFT.
V: Hoor ons aan, eeuwige God,
G: KEN ONS IN ONZE VREUGDE EN ZORGEN.
V: Blijf ons niet verborgen,
G: ALS WIJ ZOEKEN NAAR U. AMEN.

Gebed om ontferming, met als respons:

Glorialied 146c: 1, 5 en 7

RONDOM DE SCHRIFT
Tekst: Wit (J.C. van Schagen)

Als ik van u moet spreken, doe ik alle mooie woorden weg
ik wil maar liever weinig zeggen
ik wil maar liever enkele kale woorden zeggen



wat arme kale stenen, dat is mijn verhaal
mooie woorden denken alleen maar aan zichzelf,
ze weten van dienen niet
de goede woorden zijn arm en naakt als Franciscus
ze zijn trouw
enkele goede woorden, dat is genoeg
want er mag niets komen tussen u en mij
eigenlijk wil ik liever met u zwijgen

Inleidende woorden

Als gebed bij de opening van de Schrift: Lied 333 (2x)

Jeugd, zon, schaduw, een ontmoeting…

Zingen: Lied 975: 1, 2 en 3

Een beeld, een stem…

Zingen: Lied van Franciscus



2. Ik ging en vond een huis van God,
een Christusbeeld dat trok en boeide.
En in de stilte klonk een stem,
het leek alsof ik open bloeide.

3. Jij noemde daar mijn eigen naam,
legde beslag op mijn gedachten.
Jouw ogen smeekten: bouw mijn kerk;
je mag daarbij mijn hulp verwachten.

4. Jij was mijn kracht in tijd van nood,
jij wist mijn broos geloof te hoeden.
En als de twijfel mij bekruipt,
ben jij er om mijn hoop te voeden.

Woorden die raken;
lezing: Lucas 10: 1-9 (NBV21)

Zingen: Wil je opstaan (Iona)

2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je ’t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: Help mij!
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?



Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept,
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

5. God van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Overweging

Muziek

GAVEN EN GEBEDEN
Toelichting op de collecten; inzameling van de gaven

Gebeden, stil gebed,
afsluitend bidden (toegeschreven aan Franciscus):

V: God, maak van mij een instrument van uw vrede.
G: Laat mij liefde brengen waar haat is.
V: Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
G: Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
V: Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
G: Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
V: Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
G: Laat mij licht brengen waar het duister is.
V: Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.
G: God, laat mij ernaar streven

niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,
V: niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,
G: niet dat ik geliefd word, maar dat ik liefheb.
V: want wie geeft, ontvangt,
G: wie zichzelf vergeet, vindt,
V: wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,
G: en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven. Amen.



Slotlied over Francesco
(t. Gert Jan de Bruin; m. Thomas Tallis, Lied 243 NLB)

Hij drinkt het leven gulzig in,
uit alles spreekt zijn levenszin.
Loopt door de stad, een zomer lang
klinkt op de pleinen zijn gezang.

Een stedentwist, een grof schandaal,
het strijdperk wordt hem haast fataal.
Hij komt er diep verwond vandaan,
kan op die weg niet verder gaan.

Hij zoekt, zijn leven als een vraag
aan arm en rijk, aan hoog en laag.
Hij treft een zieke, wat te doen?
Springt van zijn paard, geeft hem een zoen,

Een sprekend kruis: herstel mijn kerk,
hij bedelt stenen, gaat aan ‘t werk.
Ziet mensen komen en al snel
bouwen zij mee aan de kapel.

Zij trekken samen er op uit:
een vredegroet, een nieuw geluid.
Voor ieder mens een woord van trouw,
weet je bemind, God houdt van jou.

Francesco schrijft een lied van licht,
Gods schepping is een groot gedicht.
Ontdek in water, vuur en wind:
God is ons allen goed gezind.

Zegen

Orgelspel




